
‘Decalvinistischegeest’,
zegtKlaasKnotmet
eenglimlach tijdens
een vergadering van

de commissie Financiën vande
EersteKamer. ‘We zijnnueen-
maal een spaarzaamvolk.Dat is
niet uit onze genen te slaan.’

Sparen is uitgestelde con-
sumptie.Deware calvinistwacht
tot de consumptie eindelijk gra-
tis is.

Klaas erkent onze spaarover-
schotten,maarwijst eropdatwe
verplicht sparen voor onzepensi-
oenenendathet logisch is dat je
in een vergrijzende samenleving
claims inhet buitenlandop-
bouwt, de rendementen zorgen
voor inkomensbehoud. ‘Je laat
als hetwarehet buitenland voor
jewerken’, zegtKlaas.

Heerlijk. Zelfs als deNeder-
landsepensionadoniet in Span-
je is, laat hij Spanje voor zich
werken.

Dan spreektKlaas overhet
risicodat eenhoge inflatiever-

wachting zich inde samenle-
ving ‘verankert’. Ikhuiver en zie
eeneindeloze stoet calvinisten
voormemet inhunziel, als
eenparasiet, een verankerde
inflatieverwachting.

Iemand vraagt ofKlaas inde
senaat blijft eten, hij eet liever
thuis.De aardige chauffeur van
Klaas rijdt onsnaarAmsterdam.
Hijweet, zo vermoed ik, inmid-
dels bijna evenveel alsKlaas en
zoumet gemakover inflatiever-
wachtingenkunnen spreken
maar voorlopig zwijgt hij.Mij lijkt
het aardig alsKlaas vande zomer
wordt opgevolgddoor zijn chauf-
feur, ookomaan te gevendat
DNBopwaartse socialemobiliteit
serieusneemt enmeer is daneen
clubhuis vanhoogopgeleidendie
net te idealistisch zijn voorhet
commerciële bankwezen.

TerugbijDNBwachtAerdt

Houben, divisiehoofdToezicht
Grootbanken, opme.Andere
DNB’ers sprekenmet lof over
Aerdt.De een zegt: ‘Hij is een ech-
te poëet.’ Eenanderfluistert: ‘Hij
heeftmetdekoninggestudeerd.’

Aerdt zit in eenkamermet
uitzicht over deZuidas.Hij zegt:
‘De toezichthouder is de garagist
vandebanken.Dekleinebanken
doenwe zelf, de grotebanken
worden vanuit Frankfurt gedaan,
samenmetons. VanLanschot
Kempen isnog eenkleinebank.
InFrankfurt zit nu een Italiaan,
Maurizio, die is onze garagist.We
hebben lessengetrokkenuit de
bankencrisis van2008.’

‘Is zo’nbankencrisis nuuitge-
sloten?’ vraag ik.

‘Nee.Hetfinanciële stelsel is
van zichzelf niet stabiel,’ zegt
Aerdt, ‘maarwij hebbenhet ge-
reedschapgekregenomschok-
kenop te vangen. Eenbank is een
ingewikkeldbeestje: hij trekt geld
aan,maardat is kortlopendgeld,
endat geeft hij door, bijvoorbeeld
inde vormvaneenhypotheek,
endat is langlopendgeld, tienof
twintig jaar. Instabiel.Het pro-
bleemvan2008wasdat deprijs
vanhet risico te laagwas.’

Ik knikbegrijpend.
‘Nul risicobestaat niet’, zegt

Aerdt tevreden. ‘Dan lig je ophet
kerkhof.Waarhet omgaat, is dat
je de risico’s eenbeetje inhet
snotje hebt.’

Ik zieMaurizio voorme, een
soortMarcelloMastroianni, die
af en toe in eengoed restaurant
indeFrankfurtsebinnenstad
metAerdt gaat eten. Tweegara-
gistenonder elkaar.

Bij de grappa vraagtMaurizio:
‘Hebbenwede risico’s nog inhet
snotje?’

Aerdt knikt endanbegintMau-
rizio te pratenoverwathemecht
interesseert.De risico’s vande
liefde.Ook te laag geprijsd.

Garagisten
onder elkaar

De aardige chauffeur
weet, zo vermoed
ik, inmiddels bijna
evenveel van centraal
bankieren als Klaas

d
ArnonGrunberg is schrijver van
romans, essays en columns.Hij
kijkt tweewekenmeebijDNB.
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